
CHỮ "NGHIỆP" TRONG ĐẠO BỤT
Trong đạo Bụt, nghiệp gồm có: ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Khi ta 
có một tư duy, một ý nghĩ, một tư tưởng đầy tha thứ bao dung thì gọi là thiện 
ý nghiệp. Lúc ấy ta đang tạo một cái nghiệp về lòng từ bi. Chỉ riêng ý nghiệp 
lành thôi cũng đã đủ mạnh rồi, chưa cần nói lời ái ngữ, hành động dễ thương 
thì mình đã đang tự chữa lành cho mình, cho gia đình, cho đất nước và cho 
thế giới.
Nghiệp có nghiệp chung và nghiệp riêng. Ví dụ chúng ta cùng đến Làng Mai 
tu tập với nhau là nghiệp chung, vì chúng ta cùng có chung ước muốn được 
tu tập và chuyển hoá. Nghiệp chung được làm bằng những nghiệp riêng và 
nghiệp riêng tạo thành nghiệp chung. Nghiệp chung và nghiệp riêng tương 
tức với nhau. Bụt xác định ta có tự do ý chí, có khả năng chuyển nghiệp. 
Năng lượng chánh niệm có thể giúp mình chuyển nghiệp. Ban đầu, chúng ta 
có cảm tưởng ta là một nạn nhân của cái mạng lưới nghiệp. Những nếu biết 
sử dụng chánh niệm, chánh định và chánh kiến thì ta có thể bắt đầu thay đổi. 
Cần biết là có thể có thêm yếu tố tình cờ, nhưng không nhiều. Hành động 
trên cái "một" có tác động trên cái "tất cả" và cái "tất cả" có tác động trên cái 
"một". Ví dụ, khi mỉm cười thì mình khoẻ mà thế giới cũng nhờ đó mà được 
khoẻ. Mình có chánh niệm và chánh kiến thì hành động mới đưa tới giảm 
thiểu khổ đau và kiến tạo an lạc.
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