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Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, tôn giả Moggallàna 
trú ở núi Gijjhakùta (Linh Thứu), khi từ núi bước xuống liền mỉm cười. Các 
tôn giả khác thấy vậy hỏi nguyên nhân, Moggallàna đáp:

Ở đây, này các Hiền giả, khi từ núi Gijjhakùta bước xuống, tôi thấy một Sa di
ni giữa hư không. Y của vị này bị cháy đỏ rực, đỏ ngọn. Bình bát, cái nịt, 
thân thể cũng bị cháy đỏ rực, đỏ ngọn. Vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau 
đớn.
Này các Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: Thật hy hữu thay! Một kẻ như vậy lại
trở thành một chúng sanh, một Dạ xoa như vậy.
Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:
Xưa kia Ta cũng thấy vị Sa di ni ấy nhưng Ta không nói, bởi nếu có nói, các 
người khác cũng không tin.
Này các Tỷ kheo, vị Sa di ni ấy là một ác Sa di ni trong thời bậc Chánh đẳng 
giác Kassapa thuyết pháp. Do ác nghiệp người đó thuần thục, sau khi bị nung
nấu trong địa ngục nhiều năm, với quả báo còn lại, vị ấy cảm thọ một thân 
thể như vậy.
(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ II, chương 8, phẩm 2, phần Sa di ni [lược], 
VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.547)

LỜI BÀN:

Sẽ kinh hãi cho bất cứ ai khi nhìn thấy một chúng sanh du hành trong hư 
không với toàn thân bị lửa cháy, than khóc thảm thiết. Càng kinh hãi hơn khi 
chúng ta biết đó là một nữ tu Phật giáo, vị Sa di ni. Thế nhưng chuyện gì 



cũng có thể xảy ra, dù là người xuất gia nếu không chánh niệm, làm ác thì bị 
đọa lạc cũng là chuyện thường.

Nhân quả vốn công bằng, không ai có thể trốn tránh được nhân quả, gieo gió 
ắt gặt bão. Có điều, với tuệ giác của Thế Tôn và bậc Thần thông đệ nhất 
Moggallàna cùng các Thánh giả A la hán thì thấy rõ nhân quả của chúng sanh
(Thiên nhãn minh) còn chúng ta người phàm mắt thịt thì lại không. Đã không
thấy nên nhiều khi chẳng tin hoặc có tin thì cũng không kiên cố. Vì vậy mà 
người tu tuy nhiều nhưng giải thoát chứng đạo thì chẳng bao nhiêu, thậm chí 
một vài người còn bị đọa lạc.

Điều đáng lưu tâm ở đây là sự “không nói” của Thế Tôn và nụ cười mỉm của 
Tôn giả Moggallàna. Thấy rõ sự thật nhân quả nhưng khó chia sẻ cho người 
phàm vốn trí mỏng nghiệp dày, trừ một vài trường hợp có duyên lành. Nhân 
quả có ba thời, trong thời hiện tại hiện báo vẫn có người chưa tin huống chi 
như những thời tương lai sinh báo và hậu báo.

Nhưng chắc chắn rằng làm ác sẽ bị ác báo. Vị Sa di ni tạo ác nghiệp trong 
thời Phật quá khứ mà đến thời Thế Tôn dư báo vẫn còn, làm quỷ Dạ xoa bị 
thiêu đốt, đói khát khổ sở, khóc than thảm thiết trong khi du hành giữa hư 
không. Sự kiện này cảnh tỉnh chúng ta luôn thận trọng với điều ác, dù nhỏ 
như tơ tóc. Quả báo ác sẽ theo người làm ác như bóng theo hình, như “bánh 
xe theo chân con vật kéo xe”, bất luận người đó là ai.
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