
Phẩm chất của một Sứ giả Như Lai trong việc hoằng pháp

Hoằng nghĩa là mở rộng, là quảng bá, truyền rộng. Pháp ở đây là Phật pháp, 
là giáo lý của Đức Phật. Hoằng pháp của Phật giáo là truyền bá rộng rãi Phật 
pháp ở khắp nơi.

Công việc hoằng pháp gồm nhiều lĩnh vực, nhiều phương tiện để Phật giáo 
lan truyền trong đông đảo mọi người trong các xã hội, các quốc gia. Ý nghĩa 
này đồng nghĩa với các chủ đề đã được nói đến khá nhiều, khá quen thuộc: 
Đạo Phật đi vào đời; Đạo Phật và xã hội, Đạo Phật dấn thân; Đạo Phật nhập 
thế. Những lĩnh vực và phương tiện hoằng pháp là: Thuyết giảng Phật giáo, 
thành lập các hội Phật giáo, Phật học, phổ biến kinh sách, mở trường Phật 
học, truyền bá tranh tượng, báo chí, các trang web, nêu gương đạo đức… Dĩ 
nhiên, trí tuệ, đạo đức, kỹ năng, kiến thức Phật học, phương tiện thiện xảo 
của vị Tỳ-kheo, vị thuyết giảng là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất trong sự 
nghiệp hoằng pháp.

Công việc hoằng pháp gồm nhiều lĩnh vực, nhiều phương tiện để Phật giáo 
lan truyền trong đông đảo mọi người trong các xã hội, các quốc gia. Ý nghĩa 
này đồng nghĩa với các chủ đề đã được nói đến khá nhiều, khá quen thuộc: 
Đạo Phật đi vào đời; Đạo Phật và xã hội, Đạo Phật dấn thân; Đạo Phật nhập 
thế.
Công việc hoằng pháp gồm nhiều lĩnh vực, nhiều phương tiện để Phật giáo 
lan truyền trong đông đảo mọi người trong các xã hội, các quốc gia. Ý nghĩa 
này đồng nghĩa với các chủ đề đã được nói đến khá nhiều, khá quen thuộc: 
Đạo Phật đi vào đời; Đạo Phật và xã hội, Đạo Phật dấn thân; Đạo Phật nhập 
thế.

Là “Như Lai sứ”, có nhiệm vụ hoằng pháp và chịu trách nhiệm về việc hoằng
pháp của chính mình. Do đó, vị Sứ giả Như Lai hay một vị Tỳ-kheo hoằng 
pháp cần có những phẩm chất cơ bản sau đây:

- Phẩm chất đạo đức, đạo hạnh cao, gây được sự tín nhiệm, kính trọng trong 
quần chúng để người ta tin theo nội dung thuyết giảng. Thuyết giảng vì lòng 



từ bi, muốn cho mọi người được an vui, xã hội an bình, sống và sinh hoạt phù
hợp với giáo lý Phật giáo. Không phân biệt mọi tầng lớp sang hèn, giàu 
nghèo, già trẻ, tôn giáo, tín ngưỡng. Hoằng pháp không nhằm để người 
không tôn giáo hay có các tôn giáo khác trở thành tín đồ Phật giáo.

- Không cực đoan trong thuyết giảng mà cho rằng Phật giáo là duy nhất đúng,
không so sánh các tôn giáo với nhau hay với Phật giáo.

- Thuyết giảng phù hợp với thời đại. Nay là thời hiện đại, thời của khoa học 
kỹ thuật, của công nghệ 4.0 và sẽ tiến triển không ngừng. Cần liên hệ bài 
giảng với những vấn đề của thời đại.

- Không bao giờ tự kiêu, tự cho rằng mình thuyết giảng tốt hay đã có nhiều 
tác phẩm Phật học giá trị. Trái lại, một Tỳ-kheo hoằng pháp luôn luôn phải 
trau dồi phẩm hạnh, kiến thức, học hỏi những vị đã thành công trong việc 
hoằng pháp. Cần nhớ rằng chư Bồ-tát, A-la-hán cũng còn phải tu tập, học hỏi 
không ngừng.

- Trong trường hợp hoằng pháp ở nước ngoài, vị Tỳ-kheo cư trú ở các tự viện
nước ngoài cần có ngoại ngữ căn bản để giao tiếp, thu hút người nước ngoài 
đến tự viện hoặc thông thạo ngoại ngữ và các thuật ngữ Phật học ngoại ngữ 
thì có thể trực tiếp thuyết giảng cho người bản xứ. Cần mở rộng đối tượng 
hoằng pháp, không chỉ cho người Việt ở hải ngoại mà còn cho quần chúng 
bản địa.
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