
PHÉP LẠ CỦA ĐẠO PHẬT LÀ SỰ CHUYỂN HOÁ TỪ XẤU NÊN TỐT

Tuỳ vào vốn liếng của mỗi người mà chúng ta đóng góp được gì cho thế 
giới ,và chính sự đóng góp đó là phép lạ .Trong tinh thần của Phật pháp phép 
lạ không phải là cái gì để mình nhìn cho nó đã con mắt ,mà phép lạ là một sự 
hoán chuyển .

Tôi nhớ có một vị thiền sư nói thế này : “Bạn có thể dời một ngọn núi ,lấp 
một con sông , nhưng cái đó nó không có ghê gớm bằng bạn có thể chuyển 
hoá cho những người tà kiến thành chánh kiến ,những người sân si thành mát 
mẻ , những người u mê tự nhiên có trí tuệ , những người cuồng tín trở nên 
chánh tín .”

Và có một chuyện quí vị phải đồng ý với tôi ,chuyện khoa học dời núi họ làm
được phải không ,nhưng chuyện muốn thay đổi suy nghĩ của một người “ 
chắc chích thuốc tử hình chứ không có cửa “ .
Ngày còn bé tôi đọc được câu này của Tàu : “Chém đầu ngàn viên tướng 
ngoài trận dễ hơn là thay đổi suy nghĩ của kẻ thất phu “ .Tôi thấy rất vô 
lý ,nhưng bây giờ tôi già rồi tôi thấy đúng ,một ngàn viên tướng đúng là khó 
chặt đầu , nhưng mình có thể dùng mỹ nhân kế , ly gián ,khổ nhục kế ..v.v 
hoặc lấy bom “bùm “ là xong ,nhưng để thay đổi suy nghĩ một người rất 
khó .Cho nên phép lạ của Đạo Phật là gì ?Là sự chuyển hoá từ xấu nên tốt .

Tôi nhớ Có một ông minh triết của Hồi Giáo , ông sống đến già ,ngày ông 80 
tuổi bạn bè đến thăm , lúc ông đang nằm ngáp ngáp thoi thóp trên giường 
bệnh ông thều thào nói thế này :
-Năm 20 tuổi tôi ôm mộng thay đổi thế giới ,năm 40 tuổi tôi ôm mộng thay 
đổi mọi người chung quanh tôi ,năm nay tôi 80 tuổi tôi mong thay đổi được 
tôi thôi .
Các vị đừng coi thường chuyện đó ,nếu mọi người trong đám đông này mà tự
thay đổi được mình thì thế giới sẽ được thay đổi .

Tôi thấy tôi phun một miếng kẹo Chewing gum đâu có bao nhiêu ,cô kia 
cũng nghĩ không có bao nhiêu , cuối cùng nguyên đống toàn là Chewing 
gum.Tôi liệng xuống một bao nilon , vị đó liệng xuống một chai nước , cô kia



liệng xuống một cái lon .Một cái lon , tờ giấy , bao nilon , chai nước ,lon 
nước chưa đủ là rác ,nhưng gom tất cả lại chúng ta có nguyên một đống rác .

Thế giới này là một môi trường cộng hưởng ,không có gì trên đời này tồn tại 
độc lập mà không cần đến sự kết nối liên đới , cộng hưởng , cộng sinh với vô 
vàn những thứ khác , vì đó là bản chất duyên khởi của thế giới .

Vô ngã là gì ?Là không có một cái gì đơn thuần bất biến một mình nó mà nó 
có thể tồn tại ,ngay cả một nụ cười ,một giọt nước mắt của chúng ta nó cũng 
cần vô số điều kiện để có được .Do đó người Phật tử hiểu được nguyên tắc 
này phải sống có trách nhiệm hơn . Vì sao vậy ?Vì một nụ cười ,một cái 
lườm liếc của mình vẫn có thể đưa đến một bi kịch .

Sư Toại Khanh


