
Vì sao Hoàng hậu Mallikā được đức Phật ngợi khen là hương thơm đức hạnh 
của người trì giới

Hoàng hậu Mallikā vào ngày rằm, hoàng hậu kính tin Phật pháp, thọ trì trai 
giới, chỉ mặc quần áo màu trắng thô sơ nên không dám đến diện kiến vua. 
Sau ba lần được mời như vậy, hoàng hậu bất đắc dĩ phải đến, nhưng bà vẫn 
khoác bộ trang phục dùng trong ngày trai giới đến yến kiến nhà vua.
Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có một câu chuyện về hoàng hậu Mallikā nhờ 
giữ giới rất tinh nghiêm nên được Đức Phật ban cho lời giáo huấn như sau:

Hương các loài hoa thơm,

Không bay ngược chiều gió.

Nhưng hương người đức hạnh,

Ngược gió khắp tung bay.

Chuyện kể rằng:

Có vị đại thương nhân tên là Ba Lợi, một ngày cùng với năm trăm người ra 
khơi tìm châu báu. Khi thuyền còn đang lênh đênh trên biển, bỗng nhiên có 
một vị thần xuất hiện đứng trên mặt nước, tay bụm một vốc nước hỏi Ba Lợi:

- Này Ba Lợi! Anh thấy nước ở đại dương này nhiều hay nước trên tay tôi 
nhiều?

Ba Lợi bình tĩnh trả lời:

- Bụm nước trên tay ngài nhiều hơn.

Vị thần hỏi:

- Tại sao bụm nước trên tay ta nhiều hơn?

Ba Lợi đáp:

- Bởi vì một bụm nước mặc dù ít hơn so với nước trong biển cả, nhưng đúng 
thời, đúng lúc, bụm nước ấy có thể cứu được một tính mạng trong cơn khát.

Vị thần nghe nói rất hoan hỷ và tấm tắc khen:



- Hay! Hay lắm! Ông là người hiểu biết.

Nói xong, vị thần liền lấy chiếc áo Hương Anh được kết bằng tám loại ngọc 
quý đang khoác trên mình tặng cho Ba Lợi.

Khi trở về, thương nhân Ba Lợi đem chiếc áo Hương Anh dâng lên vua Ba-
tư-nặc và kể lại câu chuyện trên cho vua nghe. Vua rất ngạc nhiên và nhận 
thấy đây là một báu vật rất quý. Vua bèn ra lệnh cho các cung phi mỹ nữ 
trong cung thử mặc áo ấy, nếu ai mặc vào trông đẹp nhất thì vua sẽ ban tặng 
cho.

Lúc đó, tất cả cung phi mỹ nữ ai nấy đều cố gắng trang điểm thật lộng lẫy, 
đến trước mặt vua và đi quanh một vòng. Không nhìn thấy phu nhân Mạt-lợi,
vua ngạc nhiên hỏi người hầu:

- Sao không thấy hoàng hậu Mallikā?

Người hầu thưa:

- Tâu bệ hạ! Hôm nay là ngày rằm, hoàng hậu kính tin Phật pháp, thọ trì trai 
giới, chỉ mặc quần áo màu trắng thô sơ nên không dám đến.

Vua nghe xong tỏ vẻ không vui, liền hạ lệnh cho người hầu đến bảo hoàng 
hậu rằng:

- Hoàng hậu trì trai giới trẫm không cấm, nhưng không thể xem thường lệnh 
của trẫm mà không đến.

Người trì giới có hương thơm hơn các loại hương

Sau ba lần được mời như vậy, hoàng hậu bất đắc dĩ phải đến, nhưng bà vẫn 
khoác bộ trang phục dùng trong ngày trai giới đến yến kiến nhà vua. Giữa 
bao nhiêu mỹ nhân xiêm y lộng lẫy, nhưng lạ thay với bộ trang phục màu 
trắng giản đơn ấy hoàng hậu lại đẹp hơn tất cả. Vóc dáng quý phái, nét đoan 
trang, sự giản dị như càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của một bậc mẫu 
nghi thiên hạ. Với gương mặt rạng rỡ như vầng trăng rằm, sự xuất hiện của 
hoàng hậu làm cho hoàng cung như sáng rực hẳn lên, khiến cho mọi người 
trông thấy đều phải tấm tắc ngợi khen và yêu mến.



Với gương mặt rạng rỡ như vầng trăng rằm, sự xuất hiện của hoàng hậu làm 
cho hoàng cung như sáng rực hẳn lên, khiến cho mọi người trông thấy đều 
phải tấm tắc ngợi khen và yêu mến
Với gương mặt rạng rỡ như vầng trăng rằm, sự xuất hiện của hoàng hậu làm 
cho hoàng cung như sáng rực hẳn lên, khiến cho mọi người trông thấy đều 
phải tấm tắc ngợi khen và yêu mến

Vua Ba Tư Nặc cảm thấy đẹp lòng, bèn hỏi:

- Hoàng hậu vì sao mà tự nhiên lại có được vẻ đẹp như thế?

Hoàng hậu nghiêm túc tâu lên:

- Thần thiếp tự nghĩ mình là người phúc mỏng nghiệp dày cho nên mới sinh 
làm thân nữ, còn mạng sống con người thì lại ngắn ngủi, nêu không khéo tu 
rất dễ bị đọa vào ba đường ác. Do đó mà thần thiếp nghe lời Phật dạy, ngày 
đêm giữ gìn trai giới, tinh tấn tu hành để mong đời sau được phước!

Vua Ba-tư-nặc nghe xong rất hài lòng, ban áo Hương Anh cho hoàng hậu.

Hoàng hậu từ chối, thưa rằng:

- Thần thiếp đang trong thời gian giữ gìn trai giới, không nên mặc áo này. 
Vậy xin hoàng thượng hãy ban cho người khác.

Vua Ba-tư-nặc nói:

- Trẫm đã có ý muốn tặng cho người đẹp nhất. Hoàng hậu chẳng những là 
người đẹp nhất mà còn là người phụng trì Phật pháp, có phẩm hạnh tuyệt vời 
cho nên trẫm muốn ban tặng.

Thần thiếp nghe lời Phật dạy, ngày đêm giữ gìn trai giới, tinh tấn tu hành để 
mong đời sau được phước! Hoàng hậu từ chối áo Hương Anh.
Hoàng hậu liền đưa ý kiến: “Hay là bệ hạ và thần thiếp đem chiếc áo Hương 
Anh này đến dâng cúng cho Đức Thế Tôn, nhân cơ hội này chúng ta xin Thế 
Tôn ban cho lời giáo huấn để biết đường tiến tu thiện nghiệp”.



Vua Ba-tư-nặc mỉm cười đồng ý, cho người chuẩn bị xa giá đi ngay tới chỗ 
Phật ngự. Đến tinh xá, vua và hoàng hậu cùng đỉnh lễ Phật, rồi vua bạch 
rằng:

- Bạch đức Thế Tôn! Chiếc áo Hương Anh này là của một vị thần cho thương
nhân Ba Lợi. Thương nhân Ba Lợi đem dâng cho con, con đem ban cho 
hoàng hậu Mallikā đây, nhưng hoàng hậu vì phụng hành Phật pháp, thọ trì 
trai giới, tâm không tham muốn nên không muốn nhận. Chúng con thành tâm
cung kính dâng lên, cúi xin Thế Tôn từ bi nạp thọ.

Nếu đem tất cả châu báu trong cả nước ra bố thí cũng không bằng công đức 
của một ngày đêm thọ trì trai giới. Như muốn tích lũy phúc đức, siêng năng 
cầu trí tuệ, một lòng tu tiến thì đạo quả sẽ chóng viên thành.
Nếu đem tất cả châu báu trong cả nước ra bố thí cũng không bằng công đức 
của một ngày đêm thọ trì trai giới. Như muốn tích lũy phúc đức, siêng năng 
cầu trí tuệ, một lòng tu tiến thì đạo quả sẽ chóng viên thành.
Đức Phật nhận áo Hương Anh rồi dạy rằng:



Hương các loài hoa thơm,

Không bay ngược chiều gió.

Nhưng hương người đức hạnh,

Ngược gió khắp tung bay.

Nếu đem tất cả châu báu trong cả nước ra bố thí cũng không bằng công đức 
của một ngày đêm thọ trì trai giới. Như muốn tích lũy phúc đức, siêng năng 
cầu trí tuệ, một lòng tu tiến thì đạo quả sẽ chóng viên thành.

Vua, hoàng hậu và quần thần nghe pháp vô cùng hoan hỷ, nguyện xin ghi nhớ
và thực hành theo lời Phật dạy.

Bình Nguyên (t/h)


